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Bezinning

Uitzien naar hoop

Wat is passender dan in de eerste nieuwsbrief van een nieuw jaar stil te staan bij
wat geweest is en wat mogelijk komt. Te meer omdat ik bij de jaarwisseling van
2025 naar 2026 niet aan het gevoel ontkom dat dit een andere jaarwisseling is
dan anders. Zeker, veel is vergelijkbaar met andere jaarwisselingen, zoals
bijvoorbeeld stilstaan bij de vreugden en het verdriet in het voorbije jaar, crises
die (nog steeds) niet zijn opgelost en die ons zorgen blijven baren. In het klein en
in het groot. Maar – en dat is niet oneerbiedig bedoeld – het zijn dingen die
(helaas ) min of meer gebruikelijk zijn.

Maar er gebeuren ook dingen die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Het
zogenaamde recht van de sterkste dat zich onbeschaamd breed maakt. Hoezo,
respect voor (internationale} verdragen en regels. Democratiën die worden
uitgehold of verdwijnen en plaatsmaken voor autoritaire regimes met een
zogenaamde “sterke leider”. Europa, dat moet zien te voorkomen dat het een
speelbal van grootmachten wordt. Een oorlogsdreiging die hardop wordt
uitgesproken. En in eigen land staat de democratische rechtsstaat onder druk. Zo
zouden we nog wel even door kunnen gaan.
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Bezinning

Hoe vind je als “kleine mensen” houvast in deze situatie? Niet verbazingwekkend
dat in de jongste oudejaarsconference van Peter Pannekoek het zoeken naar
hoop centraal stond. Je zou het een “preek van Peter Pannekoek”, kunnen
noemen, al zou hij dat woord zelf waarschijnlijk nooit zo gebruiken. Zijn
boodschap was: “Vlucht niet voor de problemen naar “buitenaardse streken”,
zoals Mars. Schrijf deze aarde niet af. Vlucht niet in een ijdele hoop, maar steek
je handen uit de mouwen om deze aarde bewoonbaar en leefbaar te houden”.
Wees bereid om daarvoor “offers” te brengen. Trouwens een woord, dat een
dominee niet zou misstaan. Afzien van wat op het eerste gezicht het mooiste,
lekkerste of leukste is. Geen excuses of schaamte bedenken om dan toch maar te
doen wat je eigenlijk niet zou moeten doen. Zet je vooral in voor mensen dichtbij
in je eigen omgeving of ver weg die onze steun en hulp goed kunnen gebruiken.

In het nieuwjaarsgebed op 1 januari jl. hield onze predikant Diederiek van Loo
een liefdevol betoog over wat de (weliswaar niet - volmaakte) gemeente van
Christus juist ook in dit opzicht te bieden heeft. Waar je even kunt “uitstaan”en tot
rust en inkeer kunt komen, waar mensen er zijn voor elkaar en anderen. Een
betekenisvol verband, waarin je met anderen kunt samenwerken, je Jezus kunt
ontmoeten en je mag oefenen in leven vanuit de hoop die Hij je geeft. .

Ik vind dat deze beide “verhalen” prima bij elkaar passen. De eén verlangt
hartstochtelijk naar hoop. De ander biedt een uitstekende “oefenplaats van
hoop” aan, die zich al vele eeuwen heeft bewezen.

Zo mogen we “uitzien naar hoop”. Niet als een vanzelfsprekend bezit, maar hoop,
die zich uitgedaagd weet door de machten van het kwaad. “Het kan toch niet zo
zijn dat deze machten vrij spel hebben”. Hoop waartoe Jezus ons steeds opnieuw
wil inspireren.

Van harte wens ik u en jou een gezegend en hoopvol 2026.

Hans Breunese
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Diaconie

Collecten

1e collectezondag 11 januari 2026: Kerk in Actie Noodhulp Oekraïne
Hulp voor slachtoffers en ontheemden
De oorlog in Oekraïne heeft het leven van veel inwoners op zijn kop gezet.
Huizen zijn verwoest, infrastructuur is ontwricht en veel mensen kampen met
angst en verdriet. Samen met lokale kerken en partnerorganisaties biedt Kerk in
Actie hulp. Kwetsbare families kunnen terecht bij regionale hulpcentra. Er zijn
daar speelplekken voor kinderen, zodat ze hun zorgen even kunnen vergeten en
er is traumahulp. Om het gezinsinkomen aan te kunnen vullen, krijgen vrouwen
steun bij het starten van een eigen bedrijfje.

1e collecte zondag 18 januari 2026: Missionair werk in Nederland
Kerk-zijn buiten de gebaande paden
Een proefplek is een inclusieve, gemeenschap of kerkplek. Ze heten ook wel
pioniersplekken of kliederkerken. Het woord proefplek geeft iets aan van
‘experimenteren’ : hier hebben mensen die weinig tot geen verbinding hebben
met de ‘traditionele’ kerk, de ruimte om het geloof te verkennen en iets van God
te ontdekken.
Jonge generaties en mensen met diverse culturele achtergronden zijn ook vaak
bij proefplekken betrokken en vinden er een thuis.
Op 18 janauari is er geen 2e collecte
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Diaconie

2e collectie 1e halfjaar 2026: Straatpastoraat Utrecht

Het Straatpastoraat Utrecht wil er zijn voor mensen die dak- en/of thuisloos
zijn, of geweest zijn en nog behoefte
hebben aan contact. Het gaat dan om
buitenslapers, mensen die in
opvangplekken slapen, mensen die ergens
op een bank bij anderen slapen en steeds
weer naar een andere plek moeten etc.,
maar ook om mensen die dakloos geweest
zijn en nu wel een eigen dak boven hun
hoofd hebben maar het moeilijk vinden die
plek tot een prettige thuisplek te maken.

Vaak zit het daklozen-bestaan nog diep in hun vezels en brengen ze een
groot deel van hun tijd buiten door. De mensen voor wie wij er willen zijn,
hebben meestal een klein sociaal netwerk en daarmee ook geen vangnet.
Niet zelden speelt daarbij ook mee dat ze, door wat het leven hen bracht,
veel moeite hebben met verbinden met andere mensen. Ze zijn het niet
gewend, zijn wantrouwend, bang of isoleren zich snel.

Timon, deelname Raad van Deelnemers
Binnen Timon is de Raad van deelnemers een schakel tussen Timon en de
kerken. Een aantal malen per jaar komen vanuit verschillende diaconieën
vertegenwoordigers bij elkaar om geïnformeerd te worden over het werk van
Timon en met elkaar hierover in gesprek te gaan.
Tot kort was Christel Eijkelenboom de vertegenwoordiger namens de
Johanneskerk. Zij gaat binnen Timon een andere plek innemen en zodoende
kwam de plaats in de Raad van deelnemers vrij. Christel heeft met veel plezier en
enthousiasme aan de Raad deelgenomen.
De diaconie is op zoek gegaan en heeft Henry en Marjon Doornenbal bereid
gevonden om aan de Raad mee te gaan draaien. Of zij als echtpaar of een van
beiden deel daarover nemen zij later een beslissing
De diaconie vindt het belangrijk dat wij betrokken blijven bij Timon en zijn blij dat
zij de taak op zich willen nemen.
Wij wensen hun succes bij de invulling van deze taak.
Gijs de Raad
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Diaconie

Diaconale stamppotmaaltijd op 29 januari

29 januari is er weer de jaarlijkse diaconale stamppotmaaltijd. Inmiddels een
traditie die de diaconie graag in ere wil houden. Tijdens de vorige maaltijd werd
er onder het eten stevig nagedacht en gesproken over welke projecten de
aanwezigen aan tafel willen ondersteunen. Dit ging aan de hand van de
opdracht: Er is 1000 euro te besteden. Wat zijn projecten die geld mogen
ontvangen? Met de voorkeuren is de diaconie aan de slag gegaan. Een van de
doelen die naar voren kwamen is het straatpastoraat geworden. Zoals u weet het
doel onze tweede collecte.
De diaconie heeft het straatpastoraat uitgenodigd om mee te eten. En ja hoor, zij
komen. Twee straatpastors zullen aanschuiven om mee te eten en hun verhalen
met ons te delen over hun vrienden van de straat.
Dus mee eten, gezellig U bent van harte welkom
- Opgeven kan tot en met 25 januari 2026
Dit kan via de de lijsten die in de kerk liggen of via de mail van de diaconie
diaconiejohanneskerk@pknleersum.nl.
Wilt u een stamppot koken? Dat zou fijn zijn. Gemeenteleden die een stamppot
klaar willen maken zijn van harte welkom. Heeft u een stamppot die uw
specialiteit is of gewoon een die lekker is, geef het door aan de diaken
persoonlijk of via de bovengenoemde mail
U bent welkom vanaf 17.00 u.
Gijs de Raad
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Toekomst en Terugblik

Toekomst
De toekomst van de wereld ligt in handen van diegenen die hoop hebben, die
de moed hebben om het licht te zien en het te laten schijnen, zelfs in de
donkerste tijden. (Desmond Tutu)
Bij de inauguratie van president Biden (2021) bracht Amanda Gorman een
onvergetelijke performance dat eindigde met deze woorden van hoop:
‘There is always light if only we’re brave enough to see it, if only we’re brave
enough to be it.’
Want er is altijd licht, als we enkel de moed hebben het te zien, als we enkel de
moed hebben het te zijn.
Een hoopvol en licht jaar wens ik iedereen, en dat je maar hoopvol en licht mag
zijn.
Diederiek

Terugblik
We kijken terug op kerst 2025. Altijd een drukke tijd, maar zonder drukte geen
feest! En feestelijk was het! Vorig jaar was het voor mij nog allemaal erg nieuw in
de gemeente, nu voel ik me thuis en ken ik de meeste mensen (maar nog niet
iedereen, helaas) persoonlijk. Ook onder dominees heb je mensen die weinig
met kerst op hebben, of die er tegenop zien om weer iets te moeten zeggen
over dat oude verhaal. Ik vier het feest graag, met gemeente en met gasten, met
bekende liederen en met een enkele verrassend nieuwe vondst. En dat oude
verhaal wekt toch elk jaar opnieuw verwondering en vreugde, want in
vredesnaam: waarom wil God bij ons wonen? En Jezus in brood en wijn zo
dichtbij ons zijn? Dat is toch wonderbaarlijk? “Komt verwondert u hier, mensen”
mag wat mij betreft ook geen jaar ontbreken.
Johannes in het Dorp organiseerde een prachtig en sfeervol kerstconcert met
kerstliederen uit de middeleeuwen en 16e eeuw.
Daarna was er een primeur: kerst met kinderen.

Op de vierde adventszondag in de middag
kwamen zo’n twintig kinderen met hun ouders en
grootouders naar de kerk voor Bijna-Kerst. Het was
gezellig, het was vrolijk, het was ook aandachtig.
Dank aan de leiding van de kindernevendienst en
Carla Spijk en Jan Overweel.
foto: Dorenda Steenwijk
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Toekomst en Terugblik

Op 24 december hadden we eerst nog de droeve taak om Coby Keetbaas
uitgeleide te doen. Maar ook dat was goed, zij is nu al in Gods licht. De cantorij
nam zingend afscheid van één van haar altijd trouwe leden.

In de nacht was het kerstevangelie met Jozef en Maria en het kindeke, de herders
en de engelen. En natuurlijk een kerstverhaal, dit keer van Oscar Wilde. De
dienst besloot met het Stille Nacht, bij kaarslicht gezongen door Langiwe Banda
en Dio Soeteman in het Chewa, want kerst is wereldwijd.

Op kerstmorgen waren er kleine koks te zien in de hal van de kerk die
kerstkoekjes bakten. En ze versierden en presenteerden bij de koffie. Als het na
de nacht weer licht is geworden is het tijd om stil te staan bij wat de engelen
eigenlijk gezegd hebben over een Redder en hoe sterk het licht is dat het donker
overwint en alles doet leven. Ook de bloemschikking was feestelijk wit
geworden, teken van het witte licht. We deelden brood en wijn, want Kerst is nog
maar het begin.

Op deze plek wil ik iedereen danken die een aandeel had in het feest, door te
komen en te zingen, door mee te bidden vanuit huis. Dank aan de
koffieschenkers, de kosters, de mensen van de techniek, de ambtsdragers, de
cantorij, de kindernevendienstleiding, teveel om op te noemen, maar allemaal
onmisbaar. Met elkaar gaan we een nieuw jaar in, in vertrouwen.
Diederiek van Loo
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Week van gebed voor de eenheid van christenen

Eén van Geest – 18 januari oecumenische viering in de Johanneskerk

De Week van gebed voor eenheid van christenen
2026 vindt plaats van 18 tot en met 25 januari.
De Armeens Apostolische Kerk, de Armeens-
Katholieke kerk en Armeense Evangelische kerken
maakten de opzet voor de oecumenische
kerkdienst. De Armeense kerk is één van de oudste
kerken ter wereld. In hun geloofsbeleving speelt het
licht van God een grote rol. De Armeense kerk is
ook een vervolgde kerk. Armeniërs zijn vaak
verdreven. De meeste Armeense christenen wonen
dan ook niet in het land Armenië, maar in landen als
Frankrijk, Rusland, Syrië, de VS en ook Nederland.
De Week van gebed voor eenheid 2026 laat ons
kennismaken met de inspirerende teksten en
symbolen uit deze rijke kerkelijke traditie.

De Week van gebed voor eenheid van christenen staat in 2026 in het teken van
het verlangen naar eenheid: Eén van Geest. Deze tekst komt uit de brief van
Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4. Eenheid is geen mooi idee voor later, maar
een opdracht van God aan ons allemaal en de kern van onze identiteit als
christenen. Jezus heeft ons geroepen om in eenheid te leven, ondanks onze
verschillen. Echte eenheid lukt ons niet op eigen kracht. Maar als we samen bij
het licht van Christus komen, gebeurt er iets moois: we herkennen elkaar als
broeders en zusters, allemaal verlangend naar vrede en verlossing.
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Ontmoeten & Verdiepen

Dinsdag 13 januari Rens Bijma en Kees Bregman: getijden-een ritme van
leven
Tijdens deze avond presenteren Rens Bijma
(musicoloog) en Kees Bregman (theoloog) een
muziekavond rond het thema ‘Getijden’.
Sinds zijn eerste eeuwen kent het christendom een
ritme van gebedstijden. Van dag tot dag zijn er
momenten waarop de mens op aarde zich
openstelt voor de hemel. ‘Ik zing U dagelijks
zevenmaal lof’ en ‘Midden in de nacht sta ik op en
loof U’ zegt Psalm 119, op grond waarvan
Benedictus begin zesde eeuw in zijn kloosterregel acht getijden voorschreef.
Deze muziekavond verkennen we dit nog altijd actuele en aansprekende
levensritme van de Benedictijnse kloostertraditie aan de hand van een
oecumenische keur aan muzikale momenten.
Datum dinsdag 13 januari
Tijd 20.00 – 22.00 uur
Locatie Koningshof Doorn
Entree Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

Dinsdag 20 januari AI en geloof
Artificiële Intelligentie (AI) is bijna dagelijks in het
nieuws. Het wordt op steeds meer terreinen
toegepast, zoals het produceren van teksten,
medische diagnose, weersvoorspelling, onderwijs,
wetenschappelijk onderzoek, cyberveiligheid, enz.
Echter, de meningen over deze stormachtige
ontwikkelingen zijn enorm verdeeld. Ongekende
mogelijkheden of de mogelijkheid van misbruik
dat gemaakt wordt van of vrezen dat we volledig
overvleugeld zullen worden door deze systemen?
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Ontmoeten & Verdiepen

Jos Roerdink, emeritus-hoogleraar Informatica aan de Rijksuniversiteit
Groningen, zal een korte inleiding geven in de AI en proberen enige helderheid
te scheppen in deze verwarrende materie. Vervolgens gaan we met elkaar in
gesprek over de ethische kanten van de AI. Kunnen we de ontwikkelingen
beoordelen vanuit een christelijk perspectief?
Datum dinsdag 20 januari
Tijd 20.00 – 21.45 uur
Locatie Koningshof Doorn
Entree Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

Vrijdag 23 januari Literair bijbellezen
Elke keer een verhaal. Open en onbevooroordeeld
en ondogmatisch samen lezen. De Bijbel is
namelijk helemaal niet bedoeld om in je eentje te
lezen. Je hebt anderen nodig, en liefst ook een
gids. Social media laten je in steeds dezelfde
kringetjes ronddraaien, maar in gesprek met deze
krachtige oude teksten word je uitgedaagd om te
peinzen over jezelf en onze wereld, en lijnen te
trekken naar de actualiteit. Wie nieuwsgierig is, is
welkom. Laat je verrassen en je zult zien: er staat
heel vaak niet wat je dacht.
Diederiek van Loo verzorgt dit literair bijbellezen onder het motto: we gaan met
elkaar vier keer aan het werk, maar één keer meedoen mag ook.
Data 23/1 en 6/3
Tijd 10.00-11.30 uur
Locatie Johanneskerk
Begeleiding Diederiek van Loo
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Ontmoeten & Verdiepen

Zondag 25 januari Schemermens Trio Wilde Eend
Hoe blijf je overeind na verschrikkingen van oorlog, haat en geweld? Waar vind
je licht, als alles duister is? Vlak na de Tweede Wereldoorlog gaat de joodse
advocaat Salomon Zeitscheck op zoek naar antwoorden om zijn menselijkheid te
hervinden. Hij vertoeft vaak in de schemering, tussen de schimmen van zijn
verdwenen geliefden. Al ronddolend vindt hij geen enkele uitweg. Dan zet een
bijzonder geschenk hem op een nieuw spoor. ‘Schemermens’ is een aangrijpend
verhaal gebaseerd op het werk en leven van de joodse schrijver Abel
Herzberg.Trio Wilde Eend staat bekend om hun mengeling van indrukwekkend
verteltheater, meeslepende melodieën en sprankelende improvisaties. Hun
vorige voorstelling ‘De poppenspeler van Warschau’ werd bijna honderd keer
gespeeld en kreeg overal lovende kritieken.
Datum zondag 25 januari
Tijd 15.00 – 16.15 uur
Locatie Dorpskerk Maarsbergen Woudenbergseweg 52
Entree Volwassenen € 12.50, kinderen € 6,00
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Johannes in het Dorp

Zondag 18 januari Krekel
Een muzikale vertelvoorstelling naar het boek van Annet Schaap
Eliza zoekt haar broers. Ze had er zes, maar nu heeft ze er nog maar eentje over:
Krekel. Een bangerik, een huilebalk, een blok aan haar been eigenlijk. Alles gaat
mis maar Eliza en Krekel blijven zoeken. Door de storm, tegen de wind, tegen wat
iedereen zegt en vindt.
Schrijfster Annet Schaap leest een deel van het verhaal, muzikante Fredrike de
Winter zingt en speelt erbij. Samen maken ze het verhaal zichtbaar en voelbaar:
het verlangen van Eliza, de vogels, de wind, de zee die zich uitstrekt, helemaal
van hier naar daar... Deze voorstelling belooft een middag vol magie en
avontuur te worden, waar zowel jong en oud van zullen genieten. Mis deze kans
niet om een unieke ervaring te beleven en laat je meeslepen door haar
betoverende wereld.
Na afloop van de voorstelling kun je een door Annet gesigneerd exemplaar
van Krekel aanschaffen en kan het grote genieten beginnen!
Datum zondag 18 januari 2026
Tijd 15.30 uur
Locatie Johanneskerk
Entree eigen bijdrage na afloop
Leeftijd van 9 tot 109!
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College van Kerkrentmeester

Actie Kerkbalans 2026

Ook het komende jaar willen we
als kerk van betekenis zijn; Een
bloeiende kerk, waar we geloof
met elkaar delen, waar we rust,
inspiratie en verdieping vinden
en vragen kunnen stellen.
Op zondag komen we samen om
te bidden, te zingen en te
luisteren naar de verhalen uit de
Bijbel.

De Johanneskerkgemeente vormt een hechte gemeenschap, we leven met
elkaar mee en zorgen voor elkaar. We steunen praktisch en financieel mensen
die hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg. We organiseren activiteiten voor
ontmoeting en lezingen om de gedachten te scherpen en de geest te verrijken.
Maar kerk-zijn kost geld. Uw steun is nodig om te kunnen blijven bestaan.
Daarom organiseren we ieder jaar de “Actie Kerkbalans” en vragen we u om een
bijdrage te geven voor onze Johanneskerk.
In de week van 10 januari worden door vrijwilligers brieven rondgebracht en
krijgt u informatie over de actie kerkbalans voor de Johanneskerk en de diaconie
bij u thuis.
We vragen u vriendelijk om uw financiële bijdragen voor het komende jaar aan te
geven. De antwoord-enveloppen worden in de week van 17 januari weer bij
opgehaald.
Mogen we op uw steun rekenen?
Johan Doornenbal, voorzitter College van Kerkrentmeesters
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Kerkenraad

Afscheid en welkom van ambtsdragers
Op zondag 11 januari nemen we afscheid van de ambtsdragers Lieneke
Overweel en Arend Altena. Lieneke is 10 jaar diaken geweest, en Arend was 7
jaar voorzitter van de kerkenraad. We willen hen beiden heel hartelijk danken
voor het vele, vele werk dat zij voor de Johanneskerkgemeente hebben gedaan.
Lieneke wordt opgevolgd door Kora Manenschijn die als diaconaal medewerker
mee gaat draaien. Sjaak Rodenburg volgt Arend op als voorzitter van de
kerkenraad. We zijn blij en dankbaar dat zij zich op deze manier willen inzetten
voor de Johanneskerkgemeente en wensen hen Gods zegen toe bij hun nieuwe
taak.
U bent allen van harte uitgenodigd om zondag Lieneke en Arend te bedanken
voor de wijze waarop zij inhoud hebben gegeven aan hun ambt en om Sjaak en
Kora al het goede te wensen bij hun werk als voorzitter en als diaconaal
medewerker.
Hilje Logtenberg van der Grient, scriba
scribajohanneskerk@pknleersum.nl
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Afscheid Heleen Zorgdrager PthU

Afscheidssymposium prof. Heleen Zorgdrager:
Activist Theology. Resilient bodies in solidarity

Voor Heleen Zorgdrager zijn theologie en activisme altijd met elkaar verweven
geweest, al vanaf haar studietijd: ze deed aan activistische theologie in
genderstudies, in haar langdurige relaties met kerken en gemeenschappen in
het voormalige Oostblok en vooral in Oekraïne, maar ook dichter bij huis,
bijvoorbeeld in het debat over asielopvang in haar woonplaats. Dit afscheids -
symposium verkent met haar en drie sprekers de eigenheid van theologisch
activisme, met solidariteit en veerkracht als leidende lijnen.

Datum:
27 januari 2026 13:00 - 15:00
Locatie:
Jacobikerk St. Jacobsstraat 171, 3511BP Utrecht

Als U het afscheidssyposium bij wil wonen kunt u zich via deze link aanmelden:
https://www.pthu.nl/actueel/agenda/2026/01/afscheidssymposium-prof.-heleen-
zorgdrager-activist-theology.-resilient-bodies-in-solidarity/
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Bijbelleesrooster
voor een week in een witte wereld
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donderdag: Psalm 148 (de sneeuw prijst God)
vrijdag: Job 38:19-29 (het strooizout is bijna op, maar waar wordt de
sneeuw bewaard?)
zaterdag: Matteüs 28:1-10 (kleding zo wit als sneeuw)
zondag: Spreuken 31:10-31 (een stoere vrouw is niet bang voor
sneeuw)
maandag: Jeremia 18:14-17 (eeuwige sneeuw)
dinsdag: Psalm 147 (sneeuw komt van God)
woensdag: Psalm 51 (sneeuw duidt op vergeving)
met dank aan collega Willem Maarten Dekker voor dit lijstje

foto Johanneshof: Hans Neecke



Bij de diensten

Voorgangers de komende weken:

11/01: ds. Diederiek van Loo
18/01: ds. Diederiek van Loo, oecumenische viering “Eén van Geest”
25/01: Frank Bosman
01/02: ds. Diederiek van Loo
08/02: Alain Verheij
15/02: ds. Diederiek van Loo

Autodienst

11 januari: Corrie Neecke 06 54663165
18 januari: Nic. van Scherpenzeel 456378 of 06 44956443

Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
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Overige Informatie

Bankrekeningen
Diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40

Website
Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl
Stuur uw berichten voor de website naar:
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief
Kopij graag voor donderdag 22 januari 12.00 uur sturen naar e-mail:
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller nieuwsbrief:
jan t/m mrt 2026: Hans Neecke
mei t/m jun 2026: Teus Stahlie
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De redactie van de Johanneskerknieuwsbrief wenst alle
lezeressen en lezers een gezegend 2026
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